Tk ben ds. Shirley Eustace Faber, predikant van de Christian Reformed Church of Sri Lanka
{voorheen Dutch Reformed Church). Ik ben geboren in een christelijk gezin en leidde een
normaal christelijk leven.

Toen ik jong was, heb ik veel schriftelijke cursussen over de Bijbel gevol ed en uiteindelijk via
de cursussen “Goed Nieuws” van de Dutch Reformed Church heb ik Jezus Christus als mi n
persoonlijke Verlosser aanvaard,

Na mijn studie werkte ik bi sergt 5ij cen bedrijf, maar voelde cen vacudim i mij en was niet
tevreden.

Ik reageerde op Gods roeping, ging naar het seminarie en werd een dienaar van de Heer.
Mometeel ben ik voorzitter van et Algemeen Bestuur van de Christian Reformed Church in Sri
Lanka. Ik ben getrouwd en heb twee zonen en beide werken. Ik geef les aan het Colombo

Theological Seminary en aan ons eigen seminarie.

GROETEN VAN DE CHRISTIAN REFORMED CHURCH VAN SRI
LANKA
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Levenier 2U25 van de Gorefonneerde Kerken in Nederiand en OOK aan u als broeders en Zusiers.
Sinds 6 oktober 1642 was Predikant Antoniou’s Homhovius van Utrecht de eerste predikant die
de Reformed Church stichtte in Galle, zuidelijke provincie Ceylon (Sri Lanka). Het is de oudste

protestantse kerk in Sri Lanka. De Nederlanders regeerden Ceylon/Sri Lanka bijna 150 jaar lang



en wij werden opgevoed door hun cultuur en bestuurssysteem. Zij zijn degenen die de
missiescholen en het Romeins/Nederlands rechtssysteem, hebben geintroduceerd. Ziekenhuizen,
weeshuizen en vele andere sociale activiteiten werden opgericht ter verheffing van de mensen.
Vanaf de begindagen van de Nederlandse bezetting in Colombo, Sri Lanka, werd de Reformed
Church de officiéle kerk van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (de V.0.C.) die ook de

kerk bestuurde. Naast dat de kerk een plaats voor aanbidding was, was het ook een plaats voor
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Lanka) m Sr1 Lanka beloofde het erfgoed te bewaken dat haar door de vroege hervormers is

nagelaten en zet zich in om op te komen voor het “Geloof van onze Vaders”, een geloof dat voor

€S1iS €it voOr ailijd aan de heiligen werd overgeleverd.

Onze Kerk is een confessionele kerk en de leerstellige normen van onze kerk zijn: De

Nederlandse geloofsbelijdenis. de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. (De drie

U beni van harte welkom in ons practitige land om de geschiedenis en ons erfgoed na de drie
buiteniandse bezettingen in Sri Lanka te bekijken.
Wij wensen u nogmaals toe en steunen u in onze gebeden voor de komende Synode van de

Gereformeerde Kerken in Nederland.

“Aan God alle eer”
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ds. siurley Eustace Faber



