Op diezelfde dag gingen 2 leerlingen van Jezus op weg
naar het dorp Emmaiis. Ze spraken met elkaar over alles

Breng de 2 leerlingen naar Jezus. Onderweg kom je
letters tegen. Samen vormen zij 4 woorden. Schrijf die
woorden op de streep hierboven.
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Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen
lopen. Het was Jezus, maar de leerlingen herkenden hem
niet. Jezus vroeg: 'Waar praten jullie over?' Verdrietig
bleven de twee leerlingen staan. Eén van hen zei tegen
Jezus: 'Weet je niet wat er in Jeruzalem gebeurd is?' Ze
zeiden: 'Jezus uit Nazaret was een profeet van God. De
priesters en de leiders hebben hem

. Wij hoopten dat Jezus
gekomen was om Israél te bevrijden. Maar nu is het al de
derde dag na zijn dood.

Breng Jezus en de 2 leerlingen naar Emmais.
Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen zij

4 woorden. Schrijf die woorden op de streep.




